
GEZAMENLIJK KAMP 2012 

HOENDERLOO 
 

VRIJDAG 6 JULI 2012 
 ZATERDAG 7 JULI 2012 

VRIJDAG: 
Bij de Bevers is het ook al 
vroeg opstaan en de spullen 
inpakken: 

 
De Gidsen hebben nog 
ochtendgymnastiek: 

 

Gelukkig hadden we er een 
paar gevonden: 

 
Ondertussen wordt het terrein 
al een beetje afgebroken: 

 

Hierna een uitleg over het 
gezamenlijk spel met alle 
speltakken: 

 
We hadden een vossenjacht: 

 



GEZAMENLIJK KAMP 2012 

HOENDERLOO 

 Bij de Young Scouts, Gidsen 
en Verkenners hebben ze 
gezamenlijk gegeten: 

 
De Explorers hebben allerlei 
lekkers gebakken in hun 
zelfgemaakte oven: 

 
Vroeg in de avond was er een 
bonte avond bij de Bevers en 
Welpen, hierna gingen ze 
helaas al naar huis toe: 

 

 

GASTENBOEKBERICHTEN: 
Carolien Patrick Ieke en Max 
Nou Luuk vanavond komen we 
je weer halen. Heb je wel zin om 
mee naar huis te gaan? Als we 
het zo bekijken denken we dat je 
nog wel een week wil blijven. 
Maar thuis zal er vanavond wel 
iemand erg blij zijn. Iedere 
morgen gaat Syb eerst kijken 
waar jij bent. Dan gaat hij pas 
eten als hij heeft gezien dat je er 
echt niet bent. Dus Syb kan niet 
wachten tot je er weer bent. Wij 
natuurlijk ook niet! 
Gr. van papa mama Ieke en Max 
06/07/12 
 
sam welpen 
kamp was super leuk!!!!!!! 
ik heb er erg van genooten 
groetjes sam 
07/07/12 

De Explorers zijn ook terug 
op de blokhut van hun lange 
fietstocht van Hoenderloo 
naar Boekel: 

Via deze weg willen we 
iedereen bedanken, we 
kunnen namelijk terug kijken 
op een super geslaagd kamp! 

ZATERDAG: 
Aan alles komt een eind, alle 
tenten worden afgebroken: 

 
De Young Scouts hebben hun 
terrein ook al afgebroken: 

 
De trailer van de Explorers is 
nu ook helemaal vol: 

 
Al het grote materiaal kan nu 
ook vervoerd worden met de 
container: 

 
Het belangeloos leveren van goederen en/ of diensten: 
 

 


