
GEZAMENLIJK KAMP 2012 

HOENDERLOO 
 

ZATERDAG 30 JUNI 2012

 

VRIJDAG: 
Het kamp is begonnen! 
Vrijdagmiddag zijn er al 
troepen naar het kampterrein 
gereden om de eerste tenten 
op te bouwen.  
Om half 1 was de eerste 
vrachtauto vertrokken:  

 
 
Toen werden de grote tenten 
opgebouwd. Er werd 
begonnen met de fourage-tent, 
de algemene keukentent, de 
bestuurstenten en daarna de 
mega-grote tenten van de 
Welpen en de Bevers. 

 
 
ZATERDAG: 
De kinderen kwamen op het 
kampterrein en mochten 
direct aan het werk: 

 
 

Het weer is heel goed: we 
zullen het wel verdiend 
hebben. De kinderen 
moesten aan de slag: 

 
Gelukkig hoeft niet alles 
met de hand worden 
versjouwd want Edwin hielp 
met zijn geïmproviseerde 
tractor: 

 
Al dat sjouwen maakt de 
mensen hongerig: gelukkig 
kunnen we zowat een 
supermarkt beginnen met al 
dat eten: 

 
Maar er moest wel weer 
worden gewerkt: de keukens 
moesten worden gemaakt 
van de pionierpalen, eigen 
tenten opzetten, spulletjes  
 

op zijn plek zetten/binden en 
de slaapzakken uitrollen: 

 
 
’s Avonds was de 
gezamenlijke opening, en daar 
kregen de kinderen hun 
nieuwe t-shirts. En het kamp 
is dan nu officieel geopend! 
 
Zie ze stralen: 
 

 

GASTENBOEKBERICHTEN: 
Lotte Eelkje en Dieke Melis 
Dag Papa, 

is het leuk op het kampterrein, heb je 
vannacht goed geslapen. Wij hebben er 
ook al zin in. Lotte: Tot maandag, Eelkje: 
tot woensdag, Dieke: Bel je me nog een 
keer. 

Heeeeeel veel knuffels van je meiden 

Kus van Wendy Lotte Eelkje en Dieke. 

30/06/12 

 


